
 
 

Clublied van Bridgeclub ’16-04-‘96” 

Ter ere van het 30-jarig jubileum. 

 

Wij gaan vaak  

op elke dinsdagmiddag 

Bridgen met de Club op Hoenderdaal  

Tineke, zij heeft de lijst al klaar staan 

Ieder zoekt zijn plekje in de zaal 

 

Alles is klaar gezet,  

nog even opgelet,  

want Ria deelt met ons  

het lief en leed.  

Daar zijn we dankbaar voor 

en zingen nu in koor 

De leiders klaar!  

Dan zijn wij ook gereed. 

 

La la la la la la  

 

Ja, het spel gaat nu wel  

echt beginnen,  

Ieder doet een bod  

en dat wordt Slem:  

Eventjes van deze roem genieten,  

jammer, net gemist, nu zit je klem! 

 

Wij gaan weer bridgen daar,  

Gezellig samen ja 

Want bridgen is toch  

zo’n geweldig spel 

Dat doen we 30 jaar al  

hier op Hoenderdaal 

Met alle leden, zo’n plezierig stel 

 

La la la la la la  

 

Is het harten, schoppen  

of toch ruiten? 

Is het klaveren en zonder troef? 

Slem, daar kun je nu  

toch wel naar fluiten 

Waarom stel je mij zo op de proef?  

 

Wij gaan weer bridgen daar,  

Gezellig samen ja 

Want bridgen is toch  

zo’n geweldig spel 

Dat doen we 30 jaar al  

hier op Hoenderdaal 

Met alle leden, zo’n plezierig stel 

 

En de mensen die ons altijd helpen 

Krijgen nu  

een heel groot compliment 

Zonder hen is het voor ons behelpen  

Daarom :  

“Dank dat jij er altijd bent!”  

 

 

Wij proosten met elkaar  

Op ‘t mooie lustrumjaar 

En vieren feest, bedanken iedereen 

Voor de gezelligheid  

en de saamhorigheid 

Dus hef het glas,  

we nemen er nog één!  

  

Lalala la la la 

Lalala la la la  

Lalalalaa, la la la la la la  

Lalala la la la 

Lalala la la la Lalalalaa, la la la la la la! 


